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Wat was het geval? Één van de kerken 

die bij ons project betrokken zijn, had ge-

vraagd of wij konden helpen bij de her-

druk van de gezangenbundel die in hun 

kerken gebruikt wordt. Dat wilden we 

graag doen, maar we beseften dat er 

wel een hoop werk bij kwam kijken: de 

gezangbundel was geschreven in een 

heel oude spelling van het Nyiha, en 

moest dus helemaal overgezet worden 

naar de huidige, veel eenvoudiger spel-

ling. Maar toen vertegenwoordigers van 

een andere kerk zagen waar we mee 

bezig waren, begonnen zij zich af te vra-

gen of hun gezangenbundel ook niet toe 

was aan een herdruké Uiteindelijk beslo-

ten we met vertegenwoordigers uit beide 

kerken om de tafel te zitten en één nieu-

we bundel samen te stellen op basis van 

de twee bestaande bundels. En inmid-

dels hebben ook andere kerken al be-

langstelling getoond voor deze nieuwe 

bundel!  

Beste familie, vrienden en bekenden,  

 

Het wekte bij sommige collegaõs wat verbazing: een vertaalteam dat midden in de 

lijdenstijd uit volle borst een kerstlied zong - en het was nog onderdeel van hun werk 

ook. Afgelopen maart bracht het Nyiha -team een paar dagen door met het contro-

leren van een kerkelijke gezangenbundel, en ik mocht hen daar ñ al zingend ñ bij 

helpen.  

Je hebt soms van die momenten dat je 

denkt: ôWaarom heb ik dit niet veel eer-

der bedacht of gezien?õ Zoõn moment 

hadden wij een aantal maanden gele-

den. We wonen nu al weer een paar jaar 

in Ifisi. We kunnen erg genieten van de 

prachtige bergen voor ons huis (zie de 

foto bovenaan deze pagina), de groene 

omgeving in het regenseizoen, de insec-

ten - en vogelgeluiden. Maar we verga-

ten iets heel belangrijks: de vogeltjes zelf! 

Totdat we een vogelgids voor Oost -Afrika 

in handen kregen. Onze ogen gingen 

open. En opeens zagen we de meest 

prachtige vogeltjes voorbij vliegen of in 

onze tuin zitten! Onze hobby was begon-

Vogels  

Het Nyiha -vertaalteam  



Wij danken...  

¶ Voor Gods prachtige 

schepping, waar we 

dagelijks zoveel van 

te zien krijgen. Hoe 

groot zijn, Heer, uw 

werken!  
¶ Voor Denise, de Ne-

derlandse juf die voor 

drie maanden helpt 

bij het onderwijs. We 

bidden dat zij hier 

een fijne tijd zal heb-

ben.  
 

Wij bidden...  

¶ dat de gezangen-

bundel in het Nyiha 

brede ingang zal vin-

den in de Nyiha -

kerken, en mensen 

diep zal raken als zij 

God lofprijzen in de 

taal van hun hart.  
¶ voor de vertaalcon-

trole van de Romei-

nenbrief waarmee 

Jacob op het mo-

ment bezig is in drie 

talen, het Malila, 

Nyakyusa en Vwanji.   

Het is mooi om te zien 

dat sommige van 

onze vertaalteams 

inmiddels zeer erva-

ren zijn. Maar de Ro-

meinenbrief is een 

heel moeilijke brief, 

waar ze al hun erva-

ring volop bij nodig 

hebben! We bidden 

om wijsheid en inzicht 

voor deze teams.  
¶ voor Jacob als hij 

vanaf eind mei voor 

ruim vier maanden 

het hoofd van de 

vertaalafdeling (plm. 

30 mensen) van ons 

project vervangt, als 

zij op verlof is.  

nen: welke vogeltjes leven hier en hoe 

krijgen we die zo mooi mogelijk op de 

foto?  

Vooral Jacob en Lukas zijn fanatiek. Elke 

dag eten we op de veranda buiten en 

dat is zoõn moment dat ze de vogels 

goed in de gaten houden. De grijskop-

mus is ons kbv -tje (vogelaarsjargon voor 

ôklein bruin vogeltjeõ). Zij hippen de ve-

randa op en eten zonder aarzeling de 

kruimeltjes onder de tafel. Gezellig, maar 

niet bijzonder. De vogels die net wat leu-

ker zijn: de grauwe buulbuul met zõn par-

mantige kuif, de bonte kwikstaart, de 

mozambiquesijs, de roodkeelwidavink, 

de vuurvink en het Angolees blauwfa-

zantje. Ons hart gaat er niet meer sneller 

van kloppen, maar het is leuk dat we ze 

allemaal bij naam kunnen noemen. 

Daarna wordt het spannender. Als we 

een honingzuiger zien, houden we onze 

adem even in. Hij ziet er prachtig uit met 

zõn kobaltblauwe en gele borst. Ook de 

bonte ijsvogel, de gestreepte ijsvogel en 

de hamerkop zijn favoriet. In totaal heb-

ben Jacob en Lukas nu een lijst van on-

geveer dertig vogelsoorten die ze een 

keer gespot hebben en die ze kunnen 

herkennen en benoemen. Natuurlijk pro-

beren ze deze vogeltjes op de foto te 

zetten en dat levert soms prachtige 

plaatjes op. We laten jullie graag even 

meegenieten!  

Met dank aan God kijken we positief terug op het ver-

lofjaar 2016. Ondanks de tegenvallende euro -

dollarkoers en hogere uitgaven voor de verlofperiode 

(waardoor de uitgaven 10% hoger zijn uitgevallen dan 

begroot) sluiten we het jaar 2016 af met een positief 

saldo. Er is in totaal circa 57.500 euro uitgegeven en er 

is circa 60.825 euro binnengekomen. Ook is het aantal 

ondersteunende personen/ gezinnen gestegen. We 

danken u hierbij voor uw bijdrage en ondersteuning! 

Voor 2017 ligt de begroting opnieuw op 52.000 euro. 

Blijft u steunen? Een uitgebreid financieel jaarverslag is 

te vinden op www.jacobenalbertine.nl.  

 

Hartelijke groet,  

Gerard Ros, penningmeester TFC  

Vanuit de TFC  

bonte ijsvogel (foto: Jacob)  

gestreepte ijsvogel (foto: Lukas)  

hamerkop (foto: Lukas)  

School  
Eind maart is er een nieuwe Nederlandse 

juf naast ons komen wonen: Denise! Ze is 

hier voor drie maanden en hoopt eind 

juni weer te vertrekken. We zijn heel blij 

dat ze ons helpt met lesgeven. En dat 

zelfs op twee scholen: drie dagen in de 

week geeft ze les op het internationale 

schooltje, de andere twee dagen helpt 

ze bij het Nederlandse thuisonderwijs. Ze 

geeft dan les aan Joël en Thomas. Voor-

al Thomas is erg trots dat hij nu ook naar 

school mag en een echte juf heeft! We 

zijn heel blij met Denise!  

 

Een hartelijke groet,  

Jacob en Albertine  


